
Dag Annemie, 

 

Dit jaar was het weer een speciaal 

kamp. We hebben heel veel fijne 

dingen kunnen doen. We hebben 

bijvoorbeeld zelf gekookt op het 

kampvuur zoals "de echte" scouts 

doen. Ook gingen we op tweedaagse 

(merci aan Bert Verloof voor de 

pistolets) , deden we een groots 

stadsspel en natuurlijk zijn we toen ook het zwembad ingeplonst. Later hebben we toen een 

heuse verwenavond gedaan, zodat we de pijnlijke voetjes goed konden verzorgen (dank 

hiervoor aan Yves Thiels).  

 

Elke nacht sliepen we in de tenten, behalve die avond met het grote onweer. We hebben toen 

twee groepen door de modder moeten evacueren naar het hoofdgebouw, alles was immers 

onder water gelopen. Gelukkig hadden we extra slaapzakken bij, zodat we iedereen toch nog 

droog hebben kunnen leggen. Ach ja, een avontuurtje hoort erbij. De laatste avond hebben we 

met z'n allen kunnen genieten van frietjes die in een echte frietkraam geserveerd werden, wat 

was dat een feest. We bouwden toen nog een laatste keer een reuzekampvuur en zo was de 

week opeens weer voorbijgevlogen. 

 

Enorm bedankt voor uw steun, anders hadden we dit kamp niet kunnen waarmaken. Groetjes 

van de givers ! 
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